
Aan de Protestantse Gemeente van Wolvega. 

Lieve mensen! 

We zijn ieder jaar blij dat we een dienst in jullie midden mogen zijn. Ook was er een delegatie bij het 
afscheid van Rijnsburg, als opmaat naar het zogeheten emeritaat oftewel pensioen (inclusief Martijn 
waarmee ik een eigentijdse versie van Psalm 150 mocht uitvoeren). Als ik in jullie midden ben – ook al 
woonden we er echt al weer heel wat jaren terug – dan voel ik me direct weer thuis. Wat zijn jullie 
allemaal gedreven door Gods Geest! 

Opvallend voor deze tijd is dat tieners en twintigers die zonder geloven zijn opgegroeid, dus ook zonder 
traditie, openstaan voor God. Waar en hoe vind je Hem, vragen zij mij. Laten we bidden en zoeken naar 
wegen om hen te vinden op deze weg. Zegene Gods Geest jullie met verlangen en moed om deze 
mensen te vinden. 

Aan het begin van dit jaar komen we met deze brief nog even langs. Dat is om uit te spreken hoe blij we 
zijn met de band met jullie. Om jullie allemaal Gods zegen toe te wensen. Geve Gods Geest jullie 
moed en liefde tot opbouw van de gemeente en liefde onder elkaar, juist ook buiten de kermuren. 

Margreet en ik wonen nog geen half jaar nu in Ommen, gepensioneerd en wel. We zijn dankbaar met 
deze plek en dit huis. Ee leren de buren stap voor stap kennen, ook met het oliebollenfeestje dat we 
een dag voor Oudjaar hielden voor de buurt. En ondertussen ben ik een soort herintreder – het werk als 
voorganger is nog zo mooi, dat ik de Kerk van Ommen nu voor ongeveer 50% help bouwen.  

We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten dit jaar. Heel hartelijke groet namens ons beiden, in liefde 
en Gods Geest verbonden, 

Piet Rozeboom, 
Van Brakelstraat 7 
7731 BT Ommen 
 

 
Ommen, 9 januari 2026. 


