
Verslag van de startzondag.  
 

60 gemeenteleden begonnen goed gemutst 
aan een heerlijk uitgebreid ontbijt. Nadat we 
borden hadden opgeruimd kon de dienst 
beginnen. De kinderen verzamelden voor de 
landheer de ‘arbeiders uit de wijngaard’ 
(gemeenteleden met strohoed op) zodat ze 
hun loon betaald konden krijgen. In de rij met 
arbeiders werd er inderdaad geklaagd. Bij 
sommige voelde zes uur werken als 12. Dit tot 
ongenoegen van de arbeider die wel 12 uur 
gewerkt hadden. Degenen die kort gewerkt 
hadden waren toch wel heel erg blij met hun 
loon.    
 
Na de overdenking gingen jong en oud 
meedoen aan een van de verschillende 
onderdelen. Dat leverde mooie resultaten op. 
Het lied ‘Iedereen is anders’ dat Eigen Wijs 
zong kreeg een hele mooie begeleiding door 
de djembé spelers. Schilderijen met het 

‘Koninkrijk van God’, bruikbare inzichten over onze 
gebouwen en het gemeente zijn. Prachtig gekleurde 
schapen en linten (gekleurde stoken papier) voorzien van 
een persoonlijke tekst die door gemeenteleden in de 
‘levensboom’ gehangen werden. Dat kon iets zijn waar je 
verdrietig om bent of blij van wordt. Een verwachting 
(iets nieuws) voor de komende tijd of een wens.  
 
De boom staat op het podium en er liggen linten en 
haakjes bij voor de gemeenteleden die in de komende 
periode nog iets persoonlijks in de boom willen hangen 
(haakjes even dichtknijpen). 

 

 


