
Startweekend, 
 
Op 9 en 10 september mochten we weer de start van 
het nieuwe seizoen inluiden, na een heerlijke 
vakantieperiode waarin niets moest, veel mocht en we 
lekker konden uitrusten. 
 
We hadden dit jaar helaas niet veel activiteiten. Dit 
omdat is gebleken dat 1 week na de zomervakantie te 
snel is. Veel mensen zijn nog weg of gaan net weg, 
introductieweken op de scholen enz. Daardoor zijn er 
weinig vrijwilligers en aanmeldingen voor deze activiteiten. Vorig jaar 
werd dit al duidelijk naast het slechte weer, en ook dit jaar was het 
hard werken om zelfs twee activiteiten gevuld te krijgen. Voor 
volgend jaar is hier dus een andere oplossing gezocht en zal het 
startweekend later georganiseerd worden.  
 
De activiteiten die er wel waren, het biking dinner, ontbijt en 
startdienst waren echter wel een succes! 
Tegen de 40 mensen hebben zaterdag 9 september de fiets gepakt en 
een prachtige fietstocht gemaakt met onderweg verschillende stops. 
Er waren twee verschillende routes. Een kortere, circa 20 km en een 
langere van ongeveer 32 km. De fietstocht ging door prachtige natuur 
via paadjes waar veel mensen nog nooit geweest waren. Om 
vervolgens weer even op adem te komen onder het genot van een 
hapje, diner, toetje en een drankje.  
Het was super gezellig en het prachtige weer heeft hier natuurlijk flink 
aan meegewerkt. 
 
Op zondagochtend stond om 09.00 uur het ontbijt alweer klaar in de 
Ichtuskerk. Zo’n 80 mensen mochten we verwelkomen en na een 
opening met gebed kon er heerlijk gegeten worden. Aan tafel was het 
jaarthema van 2022/2023 en met dit ontbijt op een mooie manier 
afgesloten. Het was opnieuw erg gezellig, de ontmoeting met elkaar 
op een ongedwongen manier, jong en ouder. Prachtig! 
 
Om 10.00 uur begon de startdienst. Een dienst, anders dan anders. 
Geen rijen met stoelen, maar een restaurant opstelling tot aan het 
liturgische centrum toe. Een andere manier de kerkdienst vieren, geen 
vaste plek, maar gewoon waar je maar wilde. Mensen maakten kennis 
met elkaar op een nieuwe manier of omdat iemand nieuw in de 
gemeente was gekomen. We begonnen de dienst met iedereen te 
groeten in verschillende talen, over de kerkmuren heen.  
 
 
 



Er was mooie muziek en zang van een ensemble van Chr. Brassband 
Euphonia, zanggroep Metrum en Eigen Wijs.  
 
Het thema van de dienst was ‘Ga mee’! Samen getuigen van Geloof, 
Hoop en Liefde. Een uitwerking van dit thema kan je lezen voor in Onze 
Gids. Dit is het jaarthema van de PKN.  
De dienst was opgedeeld in drie delen, het tweede gedeelte gingen we 
met elkaar in gesprek aan de hand van een mooi bordspel met vragen 
er op. Tijdens dit gedeelte werd er koffie, thee en limonade 
geschonken. Het derde en afsluitende deel was een terugkoppeling op 

de eerste twee delen van de dienst en afsluiting met mooie liederen en muziek. Na afloop 
kon er nog een kopje koffie/thee genuttigd worden. 

Kortom een prachtige zaterdagmiddag 
en zondagochtend waarin de 
ontmoeting met elkaar centraal stond. 
Waarin jong en oud samen kerk konden 
zijn ter eer van onze God. 
De vrijwilligers die deze dagen geholpen 
hebben, door hun tuin open te stellen 
en /of in AREA51 of de Ichtuskerk, 
willen we ook nog van harte bedanken 

voor hun inzet. Zonder hen hadden wij het niet gered. Het hoofdgerecht tijdens het biking 
dinner is verzorgt door Peter van Kerkvoorde, hiervoor ook heel veel dank. 
Wij wensen jullie allen een mooi en inspirerend seizoen toe! 
De startdienstcommissie. 











 
 

  



 
  
 
 
 
 
  


